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“Dat ik de laatste jaren altijd prettig droom,
betekent misschien dat ik mijn gelukkigste pe-
riode ooit beleef. Ik ben 22 jaar samen met
Noud, met een vrouwenstel hebben we drie
leuke kinderen – over wie mijn ‘Boer Boris’-
prentenboeken gaan – we wonen in een fijn
huis vlak bij zee en ik heb genoeg opdrachten.

Soms hoor ik mensen zeggen dat ze het erg
vinden om de vijftig te passeren. Nou, ik zou
geen dertigmeer willen zijn. In die tijd, eind ja-
ren tachtig, was ik niet gelukkig. Mijn leven
was een chaos, ik had nauwelijks tekenwerk,
mijn vriend kreeg aids en ging dood. Ik draaide
een beetje door en begon heel heftig te dro-
men. Over hekserij, horrorachtige gebeurtenis-
sen, dat ik achtervolgd werd door mensen met
messen. Heel naar, gelukkig ben ik de details
vergeten. Ik ging in rouwverwerkingstherapie
en kreeg de opdracht mijn dromen elke och-
tend in een schriftje te noteren. Dat hielp. Hoe
precies weet ik niet, maar langzamerhand
kreeg ik weer een beetje grip op mijn leven en
ebden de nachtmerries weg.

Een jaar later ontmoette ik Noud en begon
het tij echt te keren. Tegenwoordig droom ik
vaak dat ik door glooiende landschappen wan-
del – die ik herken,maarwaar ik in het echte le-
ven nooit geweest ben. En ik heb terugkerende
dromen waarin ik in een grote ruimte sta, een
soort industriële hal, waar ik schilder. Ik droom

nooit dat ik teken, ik ben altijd met een hoop
verf aan het kwasten. Soms sta ik zelfs als een
soort Rembrandt tussen leerlingen die me hel-
pen met grote doeken.

Echte wensdromen: ik zou graag kunstschil-
der zijn. Als ik op tentoonstellingen al dat
prachtige, vrijewerk zie hangen, denk ik: wat is
dit toch mooi, waarom doe ik dit niet? Het ant-
woord is: omdat ik te onzeker ben om daar echt
voor te kiezen. Als tekenaar heb je houvast aan
de opdracht en aan een tekst. Als autonoom
kunstenaar moet je alles uit jezelf halen en in
staat zijn om de werkelijkheid op een originele
manier te interpreteren. Ik denk altijd dat ik
daar niet intelligent genoeg voor ben. Op de
Rietveld Academie dacht ik al: ik kies voor het
tekenaarschap, want ik weet toch niet wat ik
moet schilderen. Ik was bovendien allang blij
dat ik van tekenen mijn beroep kon maken.

Ik kom uit een familie van bollenboeren,
waarin dat niet vanzelfsprekend was. Leuk als
hobby,maar niet om je broodmee te verdienen.

Nu ik dat heb bereikt, lijkt het wel of mijn
toekomstdroom zich heeft verlegd, alsof het
uiteindelijke doel is: geweldige schilderijenma-
ken. In mijn dromen schilder ik vaak iets heel
simpels, een spiegelei of een kip, en geniet daar
dan enorm van. Misschien is de boodschap wel:
het maakt niet uit wat je schildert, als je maar
schildert.”

Philip Hopman (52) illustreerde zo’n tweehonderd kinderboeken, van Annie M.G. Schmidt tot
Hans Hagen. ‘Boer Boris’ (tekst Ted van Lieshout) staat in de Prentenboek Toptien van de
Nationale Voorleesdagen (t/m 1 februari). Zie ook: www.facebook.com/HopmanOnTheWall.
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Philip Hopman
‘Als jemaar schildert’

ik heb een droom



"!#"%$! $ " % % " ’ # ! " " & %


